
Onderwijs in de toekomst

ALTIJD
Als de rotsen zijn versleten

tot een handvol korrels zand

als het water uit de zeeën
tot wat nevel is verdampt

als de sterren aan de hemel
tot een vonkje zijn verbrand

dan verliezen alle bomen
– nu voorgoed – hun bladerpracht

dan valt over heel de aarde
’t eeuwig duister van de nacht

en zelfs dan zul jij niet weten
dat ik altijd aan je dacht.

Marjolein Degenaar

Dit gedicht is in 2011 gebruikt voor de theaterproductie Marij van Marij van den Boom,

door haar bewerkt en op muziek gezet door Peter van Kreij & M. Broersma.

Van deze theaterproductie verscheen een cd.

Meer informatie op www.marijvdboom.nl. 

maart 2017


