erasmiaanse namen i l'r!

Erasmiaanse Namen

ik lees je naam sprokkel
alles wat ik weten kan
bijeen, je lach, je vlijt
je schroom, al wat je dacht

ik spel jenaam hoor
bommen vallen, scherven-
regen, snuif verschroeide steen
ruik koffiedrab, jenever

ik zing jenaam vind
hoop, stille wrok en smart

je droom versplinterd

vrijheid bruut beknot

als vee vervoerd, gedrenkt
in stank, in stapels op elkaar
gehuil gesmoord in wielgeratel
dichter bij de dood met elke biels

gehurkt, een man, het hoofd
getooid met zwartgeteerde
kruisen, afgemat, vogelvrij
weerloos voor zijn beul
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barbaarse gruweldaden, schaamte-
loos vernederd, wachten, vragen

wat hebben we misdaan, onverbiddelijk

verminkt, gefusilleerd, vergast

ik schreeuw je naam rechtin
het smoel van je bewakers, steek
hem als een stok tussen de raderen
van die duivelse machinerie

ik proef je naam voel
wanhoop op mijn tong, waan-
zin, redeloze overmacht, heilloos
heil van gestoorde idioten

ik noem je naam fluister-
zacht, keer op keer, gedenk je
tot in eeuwigheid, opdat je bij ons
blijft, jij mens, Erasmiaan
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