
verklonken 
 

kruiken roodglimmend van trots 

hun bolle buiken pronkend 

met spelers en muziekgerei 

faun, muze, hetaere 

aulos, citer en lier 
 

trillende snaren, schril getrompet 

mensen opgezweept 

falanxen in vorm gehouden 

goden behaagd, tijdens 

dans, oorlog, offerfeest 
 

reeds lang de efemere 

klanken weggestorven 
 

ons resten stille tekens boven letters 

gebeiteld in doodsbleek steen 
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