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altijd zorgzaam 
 
 
 
 
tekst  Marjolein Degenaar 
beeld Denn. Reinds 
 

   CCaarree  GGeerraarrddee,,  vvaallee 

 

Het bestuur van onze vereniging en de redactie van Amphora  ontvingen 
het droeve bericht van het overlijden van Gerard Bartelink en zijn 
echtgenote Els Bartelink-Thissen op 15 januari 2024. 
Wij betuigen ons medeleven aan dochter Marie-Louise Bartelink, haar 
zoon en dochter, hun partners en aan overige familieleden, en wensen 
allen kracht en moed toe dit zware verlies te dragen en in de loop der 
tijd te kunnen aanvaarden. 
 

Anton Spee – Désiré de Rooij – Casper Porton 
Chris Engeler – Corinne Vrijmoed 

Het overlijden van Gerard Bartelink en zijn echtgenote Els Bartelink-
Thissen kwam onverwachts. Tijdens mijn bezoek aan het echtpaar in 
Nijmegen op 20 oktober 2023 werd de hoop uitgesproken dat hij in  
april 2024 zijn honderdste verjaardag zou kunnen vieren. 
 

Mijn samenwerking met Gerard Bartelink sinds mei 2016 verliep keer op 
keer uiterst prettig en constructief. Na publicatie kreeg ik altijd een 
handgeschreven brief met een woord van dank voor de opmaak en de 
geplaatste afbeeldingen. 
In mijn bijdrage ‘Gratias immensas tibi ago’ (Amphora XLII.4, december 
2023) schreef ik al over Gerard Bartelinks artikel over de wolf, precies 
een jaar eerder gepubliceerd. Zo’n bijdrage was al jaren een wens, maar 
Gerard Bartelink liep er naar eigen zeggen op vast, zo meldde hij in een 
brief van 1.8.2022, want “mijn weinig geslaagde probeersel is uiteindelijk 
bij het oud papier terechtgekomen.” Maar ik hield aan, voorzag hem van 
mogelijk bruikbare informatie, en ontving vervolgens op 22.8.2022 weer 
een brief: “U moet niet schrikken nu u onverwacht een bericht over een 
wolf ontvangt. Hoogstens staat u even sprakeloos.” Gerard Bartelink had 
opnieuw naar materiaal gezocht: “Dat lukte wonderwel, zodat ik er echt 
zin in kreeg. Na een paar dagen was toen een voorlopige versie klaar.” 
En dus verscheen in Amphora XLI.4, december 2022, ‘Lupus in fabula: 
Als je over de wolf praat…’. 
 

Dat er ooit een einde zou komen aan zijn bijdragen in Amphora, viel te 
verwachten. Niet alleen vanwege zijn hoge leeftijd, ook vanwege de 
melding in opeenvolgende brieven aan mij dat zijn gezondheid afnam. 
In een brief van 29.4.2023 meldde Gerard Bartelink dat hij nog drie 
artikelen in portefeuille had, de laatste bijdrage zou verschijnen in het 
kwartaalblad van maart 2024 – dit nummer. “Dat lijkt mij trouwens een 
mooi ogenblik om – als ik dat tenminste deo volente nog mag meemaken 
– een punt te zetten achter een jarenlange reeks bijdragen die mij als 
pensionado zoveel genoegen bezorgd hebben.” In de brief van 18.6.2023 
volgde een correctie: “Verder moet ik bekennen dat ik blijkbaar niet 
meer tot drie kan tellen. Ik blijk namelijk niet meer over drie maar 
slechts over twee artikelen te beschikken.” 
 

Toch rust er een smet op de samenwerking, aan mijn kant! In het 
interview met hem in Amphora XL.2, juni 2021, kwam zijn toen nog te 
verschijnen vertaling van De re aedificatoria (Over de bouwkunst) van 
Leon Battista Alberti ter sprake, en merkte hij op: “En als ik met een 
vrijmoedige opmerking mag afsluiten: misschien iets om te zijner tijd in 
Amphora te bespreken…” Het is mij nooit gelukt om een recensent van 
deze omvangrijke vertaling te vinden, en dat doet nog altijd pijn. 
 

“… als ik dat tenminste deo volente nog mag meemaken …” – De God  
in wiens handen Gerard en Els Bartelink hun levens hadden gelegd,  
heeft hen nu bij Zich uitgenodigd.  
 

Het biedt troost en doet goed dat ik kan terugkijken op een uitermate 
prettig en voor mij ook leerzaam contact met een erudiet man die in de 
wereld van de klassieke talen zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. 
Ik neem aan dat veel lezers van Amphora  zijn artikelen met interesse  
en plezier hebben gelezen. 
 
Chris Engeler 
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